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Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 

en de kracht van Uw liefde. 

 

 

Intens verdrietig, maar met onuitwisbaar mooie herinneringen aan haar leven, 

hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste… 

 

 

Mariska van Omme-Ruitenbeek 
Maria Cornelia Mariska 

 

 

Hoevelaken, 30 november 1973                                                       Nijkerk, 9 juli 2020 

 

 

Daan 

Iris en Richard 

Indy 

Sil en Selma 

Liz 

 

Gerrie en Henk 

Henriëtte en Armand 

 

Henk en Nel 

Esther en Cees 
Floris en Janine, Sarah en Robbert, Otto ♥, Hana ♥ 

Rebekka 
Dennis 

 

 

 

Holkerweg 13 

3861 PA Nijkerk 

 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Mariska op dinsdag 14 juli van 19.00 uur 

tot 20.30 uur in De Ark, Willem-Alexanderplein 14 te Nijkerk. 

 

Gezien de huidige situatie vindt de dankdienst voor haar leven en de crematie op 

woensdag 15 juli 2020 in besloten kring plaats. 

De dienst is om 10.00 uur live te volgen via: https://www.de-ark-nijkerk.nl/actueel/  

 

Wij zouden het fijn vinden als u een condoleance-herinnering achterlaat op de 

condoleancepagina: www.eabn.nl/condoleanceregister 

 


